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Eindelijk was het dan zover, het jubileumfeest stond voor de deur, vanwege ons 5-jarig bestaan.
En dat moest natuurlijk groots gevierd worden!!

      

De dag begon met een motorrid waar ik jammer genoeg niet bij kon zijn vanwege verplichtingen
in oegstgeest. Dus daarover kan ik niks vertellen…
Wel weet ik dat de avond zeer geslaagd is, we begonnen de avond met wat officiële
gebeurtenissen, het praatje van de voorzitter, de uitreiking van de “clublid van het jaar” trofee
(Greet Dijkema), de uitreiking van het clublid van het afgelopen lustrum! (Bart Koornneef), en de
nodige cadeaus werden overhandigd aan het bestuur met eindelijk een clubvlag die de
vlaggenmast mag sieren. Ieder lid van de club heeft een geld bedrag gedoneerd waardoor we
een mooi bedrag van 150€ aan het bestuur konden overhandigen waar ze mooie dingen mee
kunnen doen. Ook was er officieel bezoek van de MAG die de club een prachtig schilderijtje
heeft gedoneerd.
Het thema van de avond was “Wilde westen” en veel mensen waren daarom ook uitgedost in
de mooiste cowboy kleren, het bestuur was gekleed als sheriff met heuse pistolen!! Deze
zorgde voor een hoop lol gedurende avond doordat het ware kind in de meeste mannen naar
boven kwam en er grootse vuurgevechten werden gevoerd. Verder was er een erg gezellig
casino opgezet (Elschot evenementen te Borculo) met frans roulette en blackjack, tussen de
partijtjes blackjack door speelde de croupier het alom bekende spel: “balletje balletje”.
Iedereen kreeg een start bedrag van 10.000,00… als je door je geld heen was, was er de
mogelijkheid om een lening af te sluiten (renteloos!!!) om zo toch verder te kunnen spelen.
En aan het eind van de avond werd er dan een “hoofdprijs” en een “strafprijs”? uitgedeeld die je
kon verdienen door respectievelijk het meeste geld te hebben of je te hebben misdragen.
Natuurlijk zijn wij zo’n nette club dat er niemand was die de strafprijs verdiende… maar om hem
dan toch maar uit te kunnen delen heeft Mario zich zelf opgeofferd voor de rest en moest hij
aan het eind van de avond iedereen zijn jas omdoen (Welke taak hij heeft verzuimd).
En de hoofdprijs ging uiteraard naar Ronald die echt gokbloed door zijn aderen heeft stromen,
hij heeft een lening af moeten sluiten van 50.000,00!! En dan toch nog met het meeste geld
naar huis gaan, daarom was er voor hem een 1/5e lot voor de koningendag-trekking. Maar ook
voor de vrouwen was er een aparte hoofdprijs en ook die ging met een 1/5e lot aan de haal,
deze prijs was gewonnen door niemand minder dan Esther! Gefeliciteerd beide!
Nadat het casino opgedoekt was werden er nog wat potjes klaverjas gespeeld en het nodige
bier gedronken, zo kwam er langzaam aan een einde aan de avond en dus ook aan mijn
verhaal.
Ik hoop dat iedereen het net zo gezellig heeft gehad als ik en dat we minsten nog 2 van deze
feesten mee mogen maken!!
Groetjes Lucas
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