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’s Ochtends vroeg uit de veren om de IJsselmeerrit te rijden. Om half 9 was het verzamelen en
in groepen verdelen voor de tocht. Om 9 uur vertrok de eerste groep, geheel binnendoor naar
Lelystad, waar we de dijk opreden naar Enkhuizen. De eerste groep kwam droog aan in
Enkhuizen. De tweede groep (10 min later vertrokken ) kreeg op de dijk te maken met een
regenbui. Groep 3 had de regenbui al te pakken in Lelystad.

      

Na koffie en zonder gebak (waren ze vergeten in te slaan) ging de route verder via allerlei
kleine plaatsen naar de Afsluitdijk. Peter had nog wat problemen met zijn sleutels. Na de motor
half gedemonteerd te hebben, had hij de sleutels weer en kon hij zijn weg weer vervolgen.

  

Via de afsluitdijk reden we door Friesland naar Hindelopen, waar gegeten werd. Groep 2 en 3
hadden weer veel last van de regen. Leo was druk aan de praat, waardoor hij vergat te betalen
en is zo weg gereden.

  

Na Hindelopen nog een stuk binnendoor en toen de snelweg op. Op de snelweg hadden we
geen last meer van de vele bochten, waardoor we eindelijk lekker door konden rijden. Na
ongeveer 400 km kwamen we weer in Zutphen aan. Hier hebben we met zijn allen nog wat
gegeten en gedronken bij “De Bronsbergen” .

  

Al met al een geslaagde  en mooie rit. Andries, bedankt voor het uitzetten voor de tocht! We
hopen nog meer van dit soort ritten  te mogen rijden met je.

  

Groeten van alle rijders,           
namens de toercommissie,

  

Leo Pot                                  
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